
Hoi Allemaal! Hier weer een update vanuit Curaçao :) 
 

        
 
09/03/2023 
We begonnen de dag met heerlijk vers gebakken brood en zijn daarna aan de zelfstudie 
gegaan. Na de lunch begon om 13u Happy hour (het hele schip wordt schoongemaakt). 
Daarna hadden we een fire drill en stond iedereen met zijn zwemvest aan op het dek. Rond 
16u werd alles klaargezet om in de middag te vertrekken richting Curaçao. Toen de zeilen 
werden gehesen begonnen de eerste mensen al zeeziek te worden. Tijdens onze wacht van 
22u – 24u waren er ook heel veel mensen ziek, maar gelukkig had ik er geen last van. Samen 
met een andere trainee heb ik toen van onze kapitein Xico geleerd hoe het logboek ingevuld 
moet worden. Ook hebben we het Mainsail (het grootste zeil) gehesen.  
 

 



 
10/03/2023 
Veel mensen waren al vroeg wakker van de zeeziekte, maar tijdens de zelfstudie ging het 
met veel mensen al een stuk beter gelukkig. Na de lunch en Happy hour hadden we onze 
eerste Sailtraining van onze deckhand Fiona. We hebben allerlei namen en functies van de 
verschillende zeilen geleerd. Aan het einde van de middag gingen we gijpen en hebben we 
met iedereen alle zeilen omgezet. Dat ging heel anders dan in het kleine zeilbootje waar ik 
normaal in vaar. Als avondeten hadden we heerlijke wraps en zagen we geen land meer. 
Tijdens de nachtwacht heb ik geleerd hoe je een deckcheck en een engineroomcheck (in de 
machinekamer) moet doen. Ook heb ik met de kapitein voor het eerst een sextant (een 
gereedschap voor navigatie) gebruikt.  
 

   
 
 
11/03/2023 
Vandaag had ik geen zelfstudie want ik heb met Sanne van onze kok geleerd hoe we brood 
moeten bakken (we hebben er wel 12 gebakken!). Tijdens de Sailtraining hebben we het 
over windkoersen gehad. Best ingewikkeld omdat alles ook nog eens in het Engels is. In de 
avond kregen we voor het eerst Sailmail terug van het thuisfront, wat heel leuk was om te 
lezen. Tijdens de nachtwacht was de hemel heel helder en konden we de hele Melkweg zien! 
 



  
 
13/03/2023 
Toen ik vanochtend wakker werd zagen we voor het eerst weer land! Heel gek na zo lang op 
zee te hebben gezeten. Het was vandaag Lazy Day wat betekent dat we geen zelfstudie of 
sailtraining hebben, en we om 8u wakker moeten worden (ipv 06:45)!  
Omdat we de afgelopen dagen veel meer wind hadden dan verwacht zijn we twee dagen 
eerder aangekomen. We konden alleen pas om 16u de haven in en gingen te snel waardoor 
we alle zeilen eraf moesten halen. Aan het einde van de middag kwamen we door de 
pondjesbrug in Willemstad aan waar allerlei mensen op de kade stonden te zwaaien. Toen 
we aangelegd hadden belde iedereen even zijn ouders op, aangezien we nu weer bereik 
hadden. We moesten vandaag zelf koken (aangezien de kok ook Lazy day heeft) en we 
hadden Kapsalon gemaakt; heel lekker! Morgen gaan we groepsactiviteiten op het land doen 
en Curaçao verkennen! 
 
Tot de volgende Sailmail! 
 
 Groetjes, Evi 


