
Hoi hoi! Het is weer tijd voor een nieuwe Sailmail vanuit de Caraïbische zee :) 
 
14/03/2023 
Ik had vanochtend van 05:00 tot 07:00 wacht en we konden de prachtige zonsopkomst van 
Curaçao zien. Na zelfstudie en lunch mochten we voor het eerst de mast in! Na de 
veiligheidsinstructies konden we gaan klimmen en toen we boven waren konden we over 
heel Willemstad uitkijken. Daarna hadden we een workshop over de werking van 
zonnebrand. Later in de middag mochten we in groepjes de omgeving gaan verkennen. Op 
veel plekken in de stad was mooie Street art te zien en ook de gekleurde huisjes waren 
overal. De plaatselijke supermarkt en de Macdonalds waren ook erg populair ;). In de avond 
had ik van 22:00 tot 24:00 wacht.  
 

   
 
15/03/2023 
De zelfstudie duurde vandaag maar kort, want om 10:30 kwam er een plaatselijke 
geschiedenis docent iets vertellen over de slavernij geschiedenis van Curaçao. Na de lunch 
gingen we ook naar het slavernij museum waar een hele lieve vrouw ons een interessante 
rondleiding gaf.  
 
16/03/2023 
Na de zelfstudie kregen we om 12u weer een captainsupdate over de routewijziging. Het 
plan was eigenlijk om naar de Dominicaanse Republiek te varen, maar wegens mogelijke 
piraten en andere omstandigheden is het niet zeker of dat nog kan. Na de lunch en Happy 
Hour gingen we in de middag met het openbaar vervoer naar het strand. Toen we 
aankwamen hebben we gesnorkeld, van rotsen afgesprongen en heerlijk gezwommen. Met 
de prachtige zonsondergang hebben we op het strand ons broodje opgegeten. Toen het 
donker was gingen we weer met de bus terug naar de boot.  
  



17/03/2023 
Vandaag vertrokken we toch om 10u richting de Dominicaanse Republiek. Na een half uur 
moesten we alleen weer omdraaien, omdat onze assistent kapitein Hans zich niet goed 
voelde en onze scheepsarts het wilde laten checken in het ziekenhuis. Toen we weer aan de 
kade lagen kwam de ambulance hem ophalen. In de middag moesten we zelfstudie doen, 
omdat dat hierdoor was omgedraaid. Later die avond kwam Hans gelukkig weer terug aan 
boord en bleek dat hij een longontsteking had en goed rust moest nemen.  
 
18/03/2023 
Na de zelfstudie vertrokken we om 13u en toen we wat verder van de kust waren zagen we 
opeens een hele groep dolfijnen! Ze zwommen met z’n allen om de boot heen en het was 
heel cool om te zien. Toen de golfslag weer wat heftiger werd, werden er alleen al veel 
mensen weer zeeziek. Ik en een paar anderen die zich wel goed voelden hebben die middag 
navigatie les gehad van onze kapitein.  
 

                
 
19/03/2023 
Vandaag ging het gelukkig met veel mensen al wat beter. Tijdens zelfstudie heb ik weer van 
de kapitein dingen geleerd over astronavigatie, omdat hij mij helpt met mijn werkstuk 
hierover. Na de lunch mochten ik en een paar andere trainees de mast in! Het was zo mooi 
en je kon zo ver kijken! Je zag ook nergens land dus dat was heel bijzonder. Om 16u hadden 
we sailtraining en hebben we nieuwe knopen geleerd. 
 
Tot de volgende Sailmail! 
 
Groetjes, Evi 


